
 
Oranje bollen boven Brummen 
 
Op 13 augustus 2005 omstreeks 22:30 werden er door minstens 12 getuigen oranje bollen (UFO's) 
waargenomen boven Brummen (Gelderland). Dit is niet een op zich staand feit want al eerder 
werden er diverse oranje bollen boven Brummen waargenomen en gemeld. Zelf heb ook meerdere 
van de bewuste bollen waargenomen waarvan enkele met een verrekijker. Het enige wat duidelijk te 
zien was, was dat de bollen een kleur van vuur hadden. Aangezien ik meer wilde weten heb ik het 
politiebureau gebeld en gevraagd of er meer meldingen van oranje bollen boven Brummen gedaan 
waren. Ook het politiebureau kon mij niet verder helpen, doch enige dagen later kreeg ik een 
telefoontje op mijn mobiel. Ik was net onderweg naar een graancirkelmelding toen een politieagent 
mij belde. Hij vroeg mij of ik diegene was die naar die oranje bollen had geïnformeerd. Ik vertelde 
hem dat dit juist was en hij vertelde mij wat die bollen waren. ‘Het zijn van die Thaise luchtballonnen 
met een vuurtje eronder die in Thailand bij diverse feestelijke gelegenheden opgelaten worden’, 
aldus de agent. Ook wist hij wel wie die dingen had en opliet. De naam die hij noemde, kende ik wel. 
Het was een goede kennis van mij…  
 
Enkele dagen later spreek ik die kennis toevallig ergens in het dorp. Ik leg hem de situatie van de 
oranje bollen uit en vertel van de agent die zijn naam heeft genoemd. Na mijn uitleg schiet hij in de 
lach. ‘Klopt, en het zijn inderdaad van die Thaise ballonnen. Heb ik toen een paar van opgelaten’. 
Deze ballonnen zijn gemaakt van rijstepapier waar je een soort van lont onder kunt hangen die je aan 
kunt steken. Daarna werkt de ballon als een gewone heteluchtballon en stijgt dus. Verder wist hij te 
vertellen wanneer hij enkele van deze ballonnen had opgelaten. Ook dit klopte. Verder beloofde hij 
mij een van de ballonen te brengen om zelf te kunnen zien wat het effect er van is. Al met al duurde 
het tot 24 juni van dit jaar voor we een goede gelegenheid hadden de ballon te testen.  
 
Het mysterie van de oranje bollen boven Brummen is wat mij betreft hiermee opgelost. De bollen 
waren niets anders dan Thaise ballonnen met een vuurtje eronder. Dit wil echter niet 

 

zeggen dat alle 
oranje bollen boven Brummen (Nederland) altijd van degelijke ballonnen hoeven te zijn.  
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http://maps.google.com/maps?q=brummen,+netherlands&spn=0.026002,0.060176&t=h&hl=en�

